
Bonjour 
 
Rond vijf uur deze ochtend mochten we wakker worden met het 
gekef van de hond, die van de buren. Soms eerder, soms ietsje 
later. Het is inmiddels een ritueel geworden. Niet dat we daar 

vrolijker van worden. Toch proberen we het op een gemoedelijke 
manier op te lossen. Na ze erop aangesproken te hebben, hebben we een brief 

geschreven. Misschien dat het helpt. God heeft Zijn profeten gezonden en toen ook Zijn Woord. 
Sommige mensen nemen het ter harte en anderen nog niet. 
 
Vandaag zal Marc samen eten hebben met X om te zien of hij de nieuwe president kan worden van 
de Maison de la Solidarité. Want na 9 jaar is het echt tijd om deze taak over te geven aan een 
volgende. Het is een spannende tijd met veel uitdagingen en veranderingen. Zowel vrijwilligers als 
politici vragen zich af wie kan deze taak overnemen. Op maandag zal Marc zelfs een interview met 
de regionale krant La Nouvelle République hebben om daarover te praten. Bovendien zal onze 
collega Jack deze zomer vertrekken en dus zijn plek als organisator van de 
braderijen neerleggen. De energieprijzen, de belasting en de huur zijn flink om 
hoog gegaan in de laatste twee jaar. Mag de kapitein het schip wel verlaten? 
 
Deze zomer vertrekken dus onze collega’s Jack en Sarah naar St Brieuc in 
Bretagne waar zij het nieuwe voorgangersechtpaar zullen worden, na drie en half 
jaar met ons samengewerkt te hebben. Zij zullen een flink gat achter laten. Wie 
zal al hun werk overnemen? Het jeugdwerk zal geleid worden door Léa met de 
hulp van haar man Pedro. Dat is fijn. Het regionale jeugdweekend zal worden 
o.a. overgenomen worden door Anjara. Ook dat scheelt. Maar er zijn nog steeds 
een aantal taken die op het bord van Marc terecht zullen komen. 
 
Volgende week zondagmiddag zal Marc een keer niet naar de gemeente in Loches gaan maar naar 
Langeais waar hij zal de afscheidspreek zal delen, omdat Raph en zijn vrouw Flo naar het oosten 
van Frankrijk gaan na 11 jaar in Langeais gewerkt hebben om de gemeente te stichten en op te 
bouwen. Dit betekent dat zowel de kerk in Langeais als in Chinon zonder voorganger zitten. Vanaf 
september zal Marc deze beide gemeenten gaan begeleiden. Gelukkig hebben beide kerken een 
team van mensen die ervoor zorgen dat alles min of meer kan doorgaan. 
 
Met al deze en andere veranderingen en uitdagingen is het belangrijk dat plaatselijke leiding 
toegerust wordt om hun taak goed en gezond te kunnen uitoefenen. Deze training zal in de 
komende jaren opgezet worden. Een taak waar Marc verantwoordelijk voor zal zijn in twee 
verschillende regio’s, in de Touraine en in kustregio boven Bordeaux. 
 
Om dit alles mogelijk te maken zal Marc zijn betrokkenheid bij de Maison de la Solidarité moeten 
stoppen na daar 25 jaar vrijwilliger geweest te zijn. 
 
Te midden van alle deze uitdagingen gebeuren er ook hele mooie dingen. Zo 
waren Marc en Jan-Willem een week geleden in Strasburg voor de 
bevestigingsdienst van Francis als de nieuwe voorganger. Een dankbaar moment 
waar we mochten getuigen hoe God een mensenleven kan veranderen in een 
zegen voor velen, ondanks dat ‘alles’ tegen hem was, door omstandigheden en 
eigen keuzes. Vaak nam Marc risico’s in geloof dat Gods liefde krachtiger is dan 
het menselijk falen: “de hoop van het Evangelie”. In plaats van Francis te 
ontmoedigen om theologie te studeren zei hij: “Misschien is het een goed idee 
om eerst je Bijbel goed te lezen?” En dat deed Francis. En stap voor stap mocht 
Francis groeien in kennis, in liefde, in leiding geven, in geduld en nederigheid. 



Uiteindelijk heeft hij wel theologie gestudeerd (ook samen met Jan-Willem). En nu 
is Francis een kersverse voorganger. Maar we houden contact door een 
maandelijkse mentor-vriendschap. 
 
Tijdens de autorit naar Strasburg en terug hebben Jan-Willem en Marc urenlang hun 
hart kunnen uitleven in het bespreken van allerlei Bijbelse onderwerpen. De 
volgende dag mochten we als gezin Jan-Willems 22e verjaardag vieren. Hij heeft nu 

vakantie en werkt op de camping in Villedômer. In september zal hij z’n derde jaar 
beginnen. Tijdens dit jaar zal hij een stageplek zoeken als ook bepalen waar hij zijn 
Master wil gaan doen als welk onderwerp. 
 
Jack (19 jaar oud) is inmiddels ook klaar met zijn tweede jaar die hij goed heeft 
afgerond en zal een derde jaar “Cube” doen in de hoop toegang te krijgen in de Ecole 
Normale Supérieur de Lyon om historicus te worden. Mocht dat niet lukken dan zal hij 
ergens een Master doen. Spannend allemaal. In het afgelopen jaar heeft hij 
verschillende discussies gehad met klasgenoten en heeft zelfs een Bijbelleesgroep 
gecreëerd. Zijn betrokkenheid bij de padvinderij geeft hem ook verschillende 
gelegenheden om zijn geloof toe te passen. Dit heeft allemaal geleid tot zijn beslissing om daad 
bij woord te voegen en publiekelijk op de roepstem van Jezus gehoor te geven en zich te laten 
dopen op 31 augustus! Dan zal ook Daniella gedoopt worden. Ook een heel verhaal van een 
intense strijd die haar eerst naar de Islam trok maar dan toch naar Jezus die haar overtoog van de 
Waarheid van het Evangelie. 
 
Een paar weken geleden mochten we ook genieten van het bezoek van Maureen 
(Marcs grote zus). In die tijd hebben we Annabelle mogen dopen in de kerk van 
Loches. Want het werk gaat altijd door! (De dag daarvoor was er een begrafenisdienst 
van Pierre-Louis die zijn leven lang beweerde God niet nodig te hebben …tot een jaar 
geleden. Op een hele concrete wijze met hij de genade van God ervaren door de 
dagelijkse voetwassing en andere zorg die zijn vrouw hem gaf. Op 75-jarige leeftijd 
opende deze verharde man de Bijbel en begon het Evangelie van Mattheüs te lezen. 

Het is nooit te laat om te beginnen!) 
 
En hoewel Marc bijna de hele maand juni de kerk in 
Loches aan haarzelf moe(s)t overlaten, heeft God weer 
eens voorzien! Yves, een gepensioneerde Bijbelleraar 
die sinds een paar maanden naar de kerk komt met zijn 
vrouw, zal drie preekbeurten vervullen. Wat 
een zegen! 

 
De tijd ontbreekt en vliegt voorbij om alle strijd en zegen te beschrijven. Maar 

tussen 5 en 11 november dit jaar hopen we jullie te ontmoeten. Op zaterdag 8 
november willen we een ontmoetingsdag organiseren. Dus reserveer die dag 
alvast! 
 
In september hopen Jody en Marc nog even naar Amerika te kunnen gaan om haar 
vader van 94 te bezoeken. Maar voordat het zover is geniet ze volop van onze 
frambozen en andere lekkere en mooie dingen van het leven.  
 
Veel liefs van Marc & Jody  
(en de jongens natuurlijk!) 
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