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Weer thuis na vakantie in Nederland
We zijn al weer even terug in Albanié na (bijna) drie weken in Nederland te zijn geweest.
We krijgen in Nederland vaak de vraag: “Even lekker op vakantie in Nederland? 'We zijn
zeker even lekker in Nederland, maar absoluut niet op vakantie.” Toch blijft dit de
gedachte van veel mensen. Vandaar eens een nieuwsbrief wat een bezoekje in
Nederland voor ons inhoudt.

De periode in Nederland mochten we verblijven bij de ouders van Bauke. Het mooie
daaraan is dat we elkaar makkelijk een knuffel kunnen geven en de kinderen tijd met
hun pake en beppe hebben. Ze hebben enorm genoten van alle spelletjes, boekjes en
aandacht met pake en beppe. De hoofdreden om naar Nederland te komen was om
aanwezig te zijn op de bruiloft van een goede vriendin van Evie, waar we heel erg van
hebben genoten.

De afspraken met sociale contacten, die de meeste mensen over een lange periode
verspreiden, doen wij allemaal in het korte tijdsbestek dat wij in Nederland zijn. Dat is
superleuk, want we genieten enorm van de lieve mensen die we om ons heen hebben.
Maar het is ook intens, want je wilt voor iedereen de tijd nemen, maar die tijd is er
helaas niet. Naast de sociale contacten hebben we ook veel werkafspraken gehad. Dit
was met mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor het werk dat wij
mogen doen in Albanié. We zijn ontzettend dankbaar voor het fantastische werk dat
bovendien eigenlijk altijd vrijwillig wordt gedaan.

Thuisfrontteam (TFT)

Ons thuisfrontteam is team Nederland en wij zijn team Albanié, samen mogen we één
team vormen. Het thuisfrontteam onderhoudt contact met ons om te kijken hoe het met
ons gaat en probeert ons waar kan te helpen in onze bediening. We hebben een mooie
ontmoeting met hen gehad toen we in Nederland waren

Stichting Drita

We mochten met het bestuur van stichting Drita om de tafel. Er is een mooi resultaat
behaald, want stichting Drita (het licht) is nu officieel in Nederland opgericht. We zoeken
nog naar een penningmeester, dus mocht u iemand zijn of kennen die deze rol op zich
wil nemen, stuur dan vooral een bericht naar ons: deelstra@ecmi.org



Stickermaker

We zijn ontzettend dankbaar dat onze auto geheel
kosteloos van stickers is voorzien door

Joshua Zwarthoed van 1001stickers.

Op deze manier kan ons werk voor mensen met

een verstandelijke beperking gemakkelijk bekendheid
winnen in Albanié. We hopen dat geinteresseerden eens §
een bezoekje zullen brengen aan de website die op
de auto staat vermeld.

Bouwondernemer

We hebben een gesprek gehad met een ervaren christelijke bouwondernemer. Hij heeft ons wijze
inzichten gegeven voor het bouwen van de woonvorm. Er komt enorm veel bij kijken waar we rekening
mee zullen moeten houden en dan is het mooi dat er mensen met ons mee willen denken. Wellicht
kunnen we via deze ondernemer ook geholpen worden door een architect uit zijn netwerk.

Notaris

Notaris Helmer heeft ons tegen kostprijs
geholpen om stichting Drita te lanceren.

Op 24 juni zijn we als gezin naar zijn kantoor

in Beetsterzwaag gegaan. Secretaris Rika Rozema
heeft daar de handtekening gezet onder de
documenten. Erg bijzonder dat na jaren van
voorbereiding eindelijk officieel een stichting is
opgericht. Dezelfde dag nog was de inschrijving
bij de Kamer van Koophandel voltooid.

Websitebouwer

We kunnen niet wachten tot de website van stichting Drita in de lucht is. We hebben de domeinnaam
www.drita.nl geclaimd en het werk van websitebouwer Robert Tolsma van Doeltreffend Online is in één
woord: FANTASTISCH! We hadden niet durven dromen dat er zo ontzettend hard gewerkt zou worden
aan de website van Drita. We zien bij Robert de passie en inzet terug die nodig is om de droom van een
woonvorm te realiseren.
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We zijn ontzettend blij met ons logo gemaakt door | X
Peter Mellema van Brandnow.

Shtépia e Drités
House of Light

Het is niet te beschrijven hoeveel zegen we hebben ontvangen met de mensen om ons heen. We zijn
dankbaar dat er zoveel personen zijn die zich willen inzetten voor mensen met een verstandelijke
beperking in Albanié, die geen plekje hebben in de maatschappij.



Medische afspraken

Naast de werk- en sociale afspraken mochten we ook gebruikmaken van de geweldige medische
zorg in Nederland. We hebben (vaak) een hele lijst en die mochten we ook deze keer weer
afwerken. Het voelt soms wat oneerlijk naar de Albanezen toe dat wij gebruik mogen maken van
de ontzettend goede medische zorg van Nederland. Helaas waren de oogjes van Naomi niet
helemaal zoals we hadden gehoopt. Het is noodzakelijk dat €één van ons over drie maanden met
Naomi weer afreist naar Nederland om de ontwikkeling van haar oogjes te bekijken.

Terugblikkend

We zijn ontzettend dankbaar voor onze periode in Nederland. Dit is de eerste keer dat we in
Nederland waren en dat we geen spreekbeurten hebben gegeven in kerken. Normaalgesproken
doen we dat, maar deze keer hebben we ons gefocust op het opbouwen van stichting Drita en niet
op het uitdragen van ons zendingswerk. Wat hebben we veel lieve mensen mogen ontmoeten die
met ons meeleven, voor ons zorgen en de schouders er met ons onder willen zetten om het werk
in Albanié tot een succes te maken. Er waren dagen bij waarop we zes afspraken hadden. Als we
dan de vraag krijgen: “Zijn jullie lekker op vakantie in Nederland?” Dan kunnen we niet
antwoorden: “We komen lekker tot rust.” Hoe vult u zelf de vakantie in? Op de terugweg naar
Albanié hebben we gelukkig wel een paar dagen heerlijk mogen genieten met de ouders van Evie.

En dan weer “thuis”

We kwamen thuis en toen mochten we gelijk de welvaart van
Nederland inruilen voor het alledaagse leven in Albanié. Dat wil
zeggen: we hadden geen internet en geen waterdruk bij
thuiskomst. Dat was balen, maar ook goed omdat we ons
mochten realiseren dat zoveel ‘normale’ dingen minder
vanzelfsprekend zijn dan vaak gedacht. Het voelt ergens wel
goed dat we ons mogen realiseren dat het grootste deel van de
wereld helemaal niet zo welvarend is als de westerse landen.
Na een paar dagen was de waterdruk en het internet gelukkig
hersteld. En heel eerlijk: we genieten dan ook wel een beetje
extra van deze ‘'normale’ dingen. We voelen ons gezegend dat
we de hobbels op onze weg vaak als leermomenten mogen
ervaren.

We wensen u allen een goede en gezegende vakantie/zomer
We hopen dat u tijdens deze periode Gods rust en goedheid mag ervaren.



