
 

  

 

Wir sind gut in das neue Jahr gerutscht en wij hopen jullie ook! Nog even en de 

kerstspullen liggen weer in de schappen van TEDi (winkel waar Eline werkt). 

Geintje, zo gek is het nog net niet.  

 

Wij hebben mooie en drukke maanden achter de rug. Door jullie een foto-

impressie te sturen, willen we jullie meenemen in een aantal activiteiten van 

de afgelopen weken. We vertellen jullie over onze verlangens bij deze 

activiteiten, hoe we ons hebben voorbereid en we geven een korte terugblik. Op 

deze manier krijgen jullie een kijkje achter de schermen :) Kleine spoiler: het is 

ietsiepietsie lang geworden... Vergeet daardoor niet de oproep van onze TFT 

aan het einde te lezen - misschien dat jij ons (verder) kan helpen!  

 

  

Kerststukje met de kinderen van onze gemeente 

 

Verlangen -  Allereerst, de kinderen een 

podium geven, letterlijk en figuurlijk. Als 

kinderwerkers ervaren we maar weinig 

contact tussen de kinderen en de ouderen 

van de gemeente. Ons verlangen was, dat dit 

er wat meer zou komen, als we de kinderen 

in het zonnetje zouden zetten. En daarnaast, 

de kinderen fysiek betrekken bij het 

Evangelie van Jezus. Het is mijn eigen 

ervaring en nu ook wens voor de kinderen, 

dat de waarheid over Jezus zo veel dichterbij komt en je veel langer (hopelijk 

levenslang!) bij blijft. 



  

 

Voorbereiding - Een vrouw uit de gemeente, die ervaring heeft met toneel, 

was al eens gevraagd of ze een toneelstukje met de kinderen wilde 

instuderen. Daar was het nooit van gekomen, maar ze wilde dit nog steeds 

graag doen. Na een check bij de ouders of ze allemaal met de kerst in 

Innsbruck zouden zijn, kon het uitzoeken van een kerststukje en het repeteren 

beginnen. 

 

Terugblik - Wat ben ik trots op de kinderen! De generale repetitie leek een 

drama, maar toen ze daarna 'voor het echie' mochten spelen, deden ze het zo 

goed! Ook de gemeente zelf was onder de indruk, ik hoor nog af en toe hoe 

leuk het was. Of ik krijg nu nog reactie, als we tijdens de kinderkerkdienst nog 

af en toe de liedjes zingen die we voor het toneelstukje hadden ingestudeerd. 

"Wat mooi om die kinderstemmen te horen zingen over Jezus." 

 

Kerstfeest met Oekraïense vluchtelingskinderen 

 

Verlangen - Contact met alle 

vluchtelingskinderen (ook die we niet wekelijks 

zien, doordat ze te klein zijn of door hun 

beperking niet mee kunnen doen met English 

Club) en hun liefde en vreugde geven door 

middel van spelletjes, knutsels en natuurlijk: 

het uitbeelden van het kerstverhaal.  

 

Voorbereiding - Als eerste moesten we een datum vinden waarop alle 

kinderen aanwezig konden zijn. Daarna hebben we als team alle taken 

verdeeld. De een bedacht spelletjes, de andere bereidde de knutsels of 

kerstliedjes voor. Ik kocht voor iedereen een klein cadeautje bij TEDi en 

verstopte die in een grabbelton. 

 

Terugblik - Wat een mooie middag was dit! De tijd is voorbij gevlogen en het 

plezier en de dankbaarheid van de kinderen staan nog in mijn geheugen 

geprent. Wat een eer om, net als vorig jaar, alle kinderen weer eens de 

aandacht te mogen geven. Als aandenken kregen wij allemaal een 

zelfgemaakt typisch Oekraïens kerstcadeautje terug: een kerstster of een 

broche. 



 

  

 

Open Doors presentatie tijdens een avondwandeling met studenten  

 

Verlangen - Mijn algemene verlangen is om onze vervolgde broers en zussen 

te ondersteunen en op deze manier Jezus te dienen. Als Open Doors referent 

probeer ik maandelijks ergens een presentatie te geven over de vervolgde kerk 

en in januari had ik een afspraak staan met ÖSM, een soort christelijke 

studentenvereniging.  

 

Voorbereiding - "Oh, ik wist niet dat je zou komen..." Bij ÖSM was er wisseling 

van de wacht geweest in het bestuur en er was niet doorgegeven dat ik zou 

langskomen. "Voor komende maandagavond hebben wij eigenlijk een 

fakkeltocht in het bos georganiseerd." "Geen probleem", zei ik, "ik ga graag mee 

en vertel dan onderweg wat over de vervolgde kerk. Is misschien juist wel leuk 

in het bos!" We hadden een deal :) 

 

Een dergelijke situatie was nieuw voor mij en ik had niet veel voorbereidingstijd 

meer. Ik besloot de groep, om ze warm te maken voor het thema, bij de start een 

deel van een waargebeurd verhaal te delen en vragen mee te geven voor tijdens 

de wandeling. Tijdens de wandeling wilde ik een korte presentatie geven en het 

tweede deel van het waargebeurde verhaal vertellen als afsluiter. 



 

Terugblik - Ik heb het als een heel bijzondere avond ervaren. De vragen 

kwamen helaas niet zo goed tot z'n recht, maar de wandeling - bergopwaarts 

door een besneeuwd bos - was zeer idyllisch. Op het hoogtepunt kwamen we 

aan bij een kapel, waar ik mijn presentatie kon geven (zie foto). Het interieur, het 

kaarslicht en de nog aanwezige kerststal gaven het een bijzondere sfeer. Het 

mooiste vond ik toch wel, dat we daar samen op die plek in alle rust voor onze 

vervolgde broers en zussen konden bidden en dat we spontaan a capella een 

paar lofliederen hebben gezongen. Voor herhaling vatbaar!  

 

Uitje met onze kring: rodeln (sleeën) 

  

Verlangen - Naast dat we als kring tweewekelijks bij elkaar komen voor 

geestelijke groei en ondersteuning, vinden we het ook belangrijk om elkaar beter 

te leren kennen door gewoon leuke dingen met elkaar te doen.  

  

Voorbereiding - Een jonge man uit onze gemeente had vorig jaar een succesvol 

slee-uitje georganiseerd. Vandaar dat we hem dit jaar vroegen het "recept" te 

herhalen. Hij had alles perfect uitgezocht: locatie, bustijden, sleeverhuur, 

onkosten en nagevraagd of er wel genoeg sneeuw lag. Het was echter tot het 

laatste moment spannend of we met z'n tweeën zouden zijn of met meer...  

  

Terugblik - Dat we uiteindelijk met z'n zessen waren was een positieve 

verrassing! Het sleeën was super leuk, o.a. omdat sommigen dit nog nooit eerder 

hadden gedaan. Maar wat ik nog wel het meest interessant vond, was dat een 

niet-gelovige vriend van een kringgenoot meeging. Iemand die Eline en ik een 



 

aantal weken geleden hadden ontmoet. Zou God er een bedoeling mee hebben? 

Ik hoop het van harte dat hij mag gaan ontdekken wie Jezus werkelijk is en als 

God ons daarvoor wil gebruiken... graag!  

 

Preken tijdens de Allianzgottesdienst 

 

Verlangen - Mijn verlangen als spreker tijdens deze dienst was kort gezegd: 

Jezus verheerlijken en alle aanwezigen motiveren zich als dienaar volledig in 

dienst te stellen van onze goede Heer.  

 

Voorbereiding - Één keer per jaar vieren verschillende gemeenten uit Innsbruck 

gezamenlijk een kerkdienst - de Allianzgottesdienst. Ik was gevraagd of ik deze 

keer wilde preken. Ik had even bedenktijd nodig, maar uiteindelijk wilde ik het 

graag. Ik vond het een eer, had er zin in, maar vond het ook wel spannend. Een 

beetje spannend vanwege de verwachtingen die er rondom zo'n kerkdienst 

hangen, maar vooral vanwege de voorgegeven preektekst: de gelijkenis van de 

talenten (Matteüs 25:14-30). Een tekst met het mooiste compliment dat je als 

mens maar kan ontvangen (vers 21), maar waar ook sprake is van de uiterste 

duisternis, waar Jezus een dienaar laat heenwerpen...  

 

Terugblik - Tja... hoe kijk je terug op een gehouden preek? Deze vraag wordt 

mij regelmatig gesteld (o.a. door mijzelf) en als ik eerlijk ben blijf ik dit een 

moeilijke vraag vinden. Ik mocht bemoedigende reacties ontvangen, waar ik 

dankbaar voor ben, maar is dat het belangrijkste...? Mijn hoop is dat God 



 

zichtbaar of onzichtbaar harten van mensen raakt en daarbij bid ik vaak voor hen 

die Jezus nog niet kennen. Na een dienst probeer ik dit los te laten en mij bewust 

te zijn van het feit dat de Heilige Geest dit moet doen (loslaten is echter niet altijd 

even makkelijk). Ik kijk in ieder geval met een dankbaar gevoel terug op de 

kerkdienst en hoop dat de paar woorden die ik mocht spreken ertoe bijdroegen 

dat de aanwezigen blijdschap ervoeren zo'n goede Heer te hebben.  

 

Gast columm Sebastian  

 

  

Sebi (bijnaam) is voorganger van ICF-Innsbruck en 

sinds 2019 een goede vriend van Klaas. Hij ontvangt 

deze nieuwsbrief ook en bood zelf aan graag een stukje 

voor deze nieuwsbrief te willen schrijven. 

 

"Ik wil jullie vertellen over mijn vriend Klaas. Als iemand 

als missionaris in een stad werkt waar al een paar vrije kerken zijn, bestaat 

de mogelijkheid dat er conflicten ontstaan of dat het niet zo goed gaat. Maar 

niet met Klaas, het tegenovergestelde is het geval bij Klaas! 

 

Elk jaar in januari is er in Innsbruck de Allianzgottesdienst, waar ongeveer 

tien vrije kerken samen een dienst vieren. Meer dan vierhonderd 

mensen komen hier samen en het is altijd zeer bemoedigend. Ikzelf heb 

hem precies ontmoet tijdens de Allianzgottesdienst in 2019. Hij was meteen 

bereid om een oecumenisch project te ondersteunen met zijn werk, kennis 

en tijd. Vanaf het begin was Klaas in Innsbruck met een dienende houding. 

Hoewel hij me helemaal niet kende, steunde hij me. In al die jaren hebben 

we een geweldige vriendschap opgebouwd en onze liefde voor Tirol en het 

evangelie verbindt ons sterk. Hoe mooi was het voor mij om te horen dat 

Klaas vijf jaar later zelf werd uitgenodigd om op precies dat podium te 

preken. Dit is de grootste eer die men in deze kerkelijke context in Tirol kan 

ervaren. Want het betekent dat alle predikanten en leiders van de kerken 

iemand vertrouwen en waarderen. Dat gebeurde hier en getuigt van zijn 

werk in Tirol. En dat is precies wat velen waarderen aan Klaas. Hij heeft 

een sterk dienend hart dat brandt voor Jezus Christus. Het ging hem nooit 

om zijn kerk, maar om het Koninkrijk van God dat groeit in Tirol en dat 

mensen Jezus leren kennen. 

 

Bedankt voor deze mentaliteit, Klaas en Eline, en dat jullie ons Tirolers hier 

dienen met jullie hele leven. We zijn zo dankbaar jullie te kennen."  

 



 

Oproep namens ons TFT 

 

 

Voor het ThuisFrontTeam zijn wij op zoek naar een penningmeester. Het 

team is eigenlijk in tweeën opgedeeld: een noordelijk en een westelijk team. 

Via de app en mail hebben we contact met het hele team. Per team hebben 

we af en toe fysiek contact en als team Noord en West samen proberen we 

één keer per jaar bij elkaar te komen. 

  

Momenteel hebben we geen penningmeester en het noordelijk team kan 

kan nog wel versterking gebruiken, vandaar dat we een penningmeester in 

het noorden van Nederland zoeken. Iets voor jou? 

  

Taakomschrijving: je houdt je bezig met de financiën en het budget van 

Klaas & Eline en hun missie. Je hebt contact met de financiële man van 

ECM-Nederland en houdt de stand van hun fonds goed in de gaten. 

Daarvoor ontvang je elke maand een overzicht van ECM. Mocht het nodig 

zijn, dan moet er actie worden ondernomen om meer fondsen te werven, 

maar dit is een taak die je samen met het hele TFT oppakt. 

  

Heb je feeling met financiën en heb je hart voor de zending, dan is dit 

misschien wel een leuke uitdaging voor jou! Op deze manier kun je een 

steentje bijdragen de mensen in Oostenrijk te laten weten dat Jezus leeft 

en van hen houdt en ondersteun je Klaas en Eline bij hun mooie en 

uitdagende missie in Innsbruck.  

  

Denk je dat dit bij jou past, neem dan contact met ons op (of met Klaas en 

Eline). Als je meer informatie wilt kun je ook contact opnemen met ECM-

Nederland.  

 

Groeten Arin, Debora, Dino, Mariska en Niels (tftinnsbruck@gmail.com) 

 

 

 

Tot de volgende keer! 
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# Gebed  

• Gebed: dat de band die tussen de ouderen en de kinderen van onze 

gemeente is ontplooid, blijvend zal zijn. 

• Gebed: een steeds sterker wordende band tussen ons en onze 

kringgenoten en dat we samen groeien in de navolging van Jezus.  

• Gebed: een penningmeester voor ons TFT. 

# Gebet  

• Gebet: dass die Beziehung, die sich zwischen den Erwachsenen und den 

Kindern unserer Gemeinde entwickelt hat, von Dauer sein möge. 

• Gebet: eine immer stärkere Bindung zwischen uns und unseren 

Hauskreiskollegen und, dass wir in der Nachfolge Jesu wachsen.  

• Gebet: einen Schatzmeister für unseren TFT.  

 

# Sponsoren 

 

Voor ons zendingswerk in Innsbruck zijn wij afhankelijk van 

financiële ondersteuning. Zou jij ons willen ondersteunen en zo mee willen 

werken om het evangelie in Tirol te verspreiden? Voor elke ondersteuning zijn 

wij heel dankbaar! 

Ondersteun ons  

 

 

Wij zijn zendelingen via zendingsorganisatie European Christian Mission (ECM). 

ECM heeft de ANBI status. Daarnaast worden wij bijgestaan door ons 

Thuisfrontteam (TFT), waarmee je contact kan opnemen 

via tftinnsbruck@gmail.com. Ons TFT bestaat uit: 

• Mariska Hooikammer 

• Dino Sauchelli 

• Niels Oosterom 

• Arin Oosterom  

• Debora Vrolijk 
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