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Gods verlangen is dat 
we onze talenten 

inzetten en gebruiken 
tot eer van Hem.  

Dit jaar zijn we in september op vakantie 
gegaan. ‘s Avonds zaten we al vroeg in de 
tent vanwege de koude avonden. Het was 
mooi dat we de vogels hoorden en in het 
bijzonder de uilen. Het leven heeft een 
ander ritme en je kunt je op een andere 
manier op God, Zijn schepping en Zijn 
woord concentreren. 
 

Tijdens deze zomer hadden we met ICF 
Wageningen, onze gemeente, een preken-
serie over de brief aan de Kolossenzen. Wat 
een vreugde om die brief te lezen, te 
herlezen en tot je te laten spreken. In Kol.1:6
-8 staat dat de gemeente vrucht draagt 
omdat zij de genade hebben gezien en 
ervaren en omdat zij de waarheid van Gods 
liefde weten. De gemeente laat Gods liefde 
zien. Jij, of jouw gemeente, zal maar zo 
beschreven worden. Dat is geweldig, maar 
het maakt je ook nederig. Ben ik zo? 
Daaraan voegt Paulus een gebed toe om te 
leren vieren dat wij, vers 13, gered zijn uit de 
macht van de duisternis, (niet het koninkrijk; 
satan is geen koning) en gebracht zijn in het 
Koninkrijk van Jezus Christus.  
 

In deze weken hebben we het gebed uit 
Kol.1:3-14 vele keren gebeden. Heel fijn om 
dit zo te doen. Doordat we dat deden, was 
het ook eenvoudiger om deze woorden te 
bidden voor de mensen die op ons pad 
kwamen, bijvoorbeeld enkele vluchtelingen 
met wie Roland contact heeft. Ook al kennen 
zij God nog niet persoonlijk, ze vonden het 
fijn dat Roland met hen bad. Dit doet hij 
onder andere als hij op dinsdag als 
vrijwilliger in de moestuin van het AZC werkt. 
 

Roland heeft veel plezier in het samen 
muziek maken met anderen in de ICF. Er is 
ook weer een koor begonnen en daarvoor 
schrijft hij de muziek uit voor elk onderdeel 

dat gezongen wordt. Roland heeft dit 
muzikale talent van God gekregen en zijn 
ouders hebben hem gestimuleerd om lessen 
te volgen. Hij heeft uren, jaren muziek-
instrumenten beoefend, al zijn leven lang in 
worship bands gespeeld en nu opnieuw 
speelt hij graag en begeleidt hij samen met 
anderen de gemeente om God te eren met 
zang. 
 

Een van de vluchtelingen is inmiddels een 
lange tijd in deze omgeving. Ze is een 
liefdevolle vrouw en brengt graag andere 
vluchtelingen naar de kerkdienst. Voor de 
vrouwen heeft zij een Ethiopische 
koffieochtend gehouden. Het was heel 
bijzonder en lekker om te leren over het 
roosteren van de koffiebonen en het drinken 
van koffie wat in Ethiopië eigenlijk altijd met 
elkaar wordt gedaan, meestal drie keer per 
dag. 
 

In de zomer heeft Roland gesprekken gehad 
met een jongeman die aan porno verslaafd 
was. En hij is niet de enige. Het is nieuw voor 
ons, om zo een jong stel bij te staan en 
verdrietig om te weten dat zoveel christenen 
hiermee worstelen zowel vrouwen als 
mannen. Wat mooi is dat Jezus ons alles 
geeft wat we nodig hebben om uit zo’n 
verslaving te komen. Hoe bevrijdend als de 
geheime stilte verbroken wordt. Onze 
gemeente heeft ons gevraagd om 
vertrouwenspersonen te zijn voor situaties 
waarin grensoverschrijdend gedrag 
plaatsvindt. Tot nu toe zijn we nog niet 
gevraagd om te reageren of actie te 
ondernemen. Veilige Kerk Nederland geeft 
hierover cursussen en gelukkig kan ik dit 
najaar zo’n cursus volgen. Bid voor wijsheid 
en inzicht in deze gevoelige situaties. 
 

Binnen ECM is de zorg voor haar werkers op 
vele manieren zichtbaar. Het begint al als je 
een eerste gesprek hebt met iemand van het 
kantoor. Met liefde en zorg worden samen 
met jou stappen gezet om je te oriënteren en 
je voor te bereiden om te werken als 
zendingswerker in je eigen land of ergens 
anders in Europa. En dan zijn er veel andere 
momenten en manieren om die zorg voor en 
met elkaar te ervaren. Bijvoorbeeld door met 
een teamlid een maaltijd te houden, je leven 
te delen, te bidden enz. De gebedskalender 
die verzonden wordt. Ook zijn er PDC’s 
(personal development conversations); dit 
zijn gesprekken waarin je plannen maakt hoe 
je werk gaat en waar je hulp nodig hebt etc., 
trainingen, conferenties. Voor de jongeren 

Beste familie en vrienden, 

Biddende dame die ons al heel lang  
ondersteunt met gebed 
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“...en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de 
dag dat u het gehoord hebt en de genade van God 

in waarheid hebt leren kennen.”  Kol.1:6  
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Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Predikant die al vele jaren voor ons bidt 

Vrienden van Roland  

binnen ECM is er een membercare-coördinator en we hopen dat hij dit jaar een 
team om zich heen kan verzamelen zodat er voor iedere jongere voldoende 
aandacht kan zijn. In mei zijn Roland en ik naar de 2 werkers retreats geweest. 
De eerste was in Engeland voor de werkers die vanuit ECM Britain zijn 
uitgezonden, de tweede was voor werkers die vanuit Nederland zijn uitgezonden. 
Beide retreats waren opbouwend. En het was goed om met collega's te praten en 
elkaar te bemoedigen. 

Roland & Carolien,  

Rhiannon bij de Bath Spa universiteit 

Net voor onze laatste week in 
Engeland hebben we Rhiannon daar 
bij de universiteit afgezet. Ze zal daar 
D.V. een semester studeren. De 
laatste week van onze reis in 
Engeland afgelopen september 
ervaarden we ook veel ondersteuning, 
zorg en vriendschap voor ons. We 
waren onder andere op bezoek bij een 
predikant die onze gemeente in 
Engeland heeft gemotiveerd om ons 
uit te zenden met ECM. Deze 
predikant, nu 87 jaar oud, heeft 
minstens 35 jaar voor ons gebeden. 
Hij nam ons mee uit eten en zijn 
gesprekken waren gevuld met 
‘Godsmomenten’. Vrienden van 
Rolands studietijd namen ons mee 
naar de heuvels waar zij wonen. 
Prachtig. Een dame van 88 jaar bidt 
drie keer per dag heel specifiek voor 
zendingswerkers. Ze bidt met kennis 
en wijsheid en gebruikt nieuwsbrieven 
en gebedskalenders om God te 
danken en om noden bij Hem te 
brengen. Ook mochten we getuigen in 
een kerk in Barnoldswick en hadden 
met hen een warme maaltijd voordat 
we weer naar Nederland vertrokken. 
De liefde, zorg. gebeden en 
vriendschap die we zo vlak voor het 
nieuwe seizoen mochten ontvangen, 
waren een heerlijk geschenk. 
 
We zien uit naar wat er deze herfst 
op ons pad komt. God is goed. 

Ethiopische koffie ochtend  
met vrouwen in de kerk  

Prachtige zonnige dag bij de kust in Wales En tegelijkertijd kwam de maan op 
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