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Beste broeders en zusters in Christus, 

“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen), 

maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat 
enigen verloren gaan, maar dat allen tot 

bekering komen.” 
 

  2 Petrus   3 : 9 

De lente dient zich aan, de temperaturen 
lopen weer op. De kou in huis is bijna 
verleden tijd en we kunnen niet wachten om 
het zeil van het zwembad af te trekken. We 
zijn vooral benieuwd naar wat God gaat 
doen in dit nieuwe seizoen.   
 
God trekt mensen naar zich toe 
“Hanneke, kun je me vertellen waar staat in de 
bijbel dat je geen beelden of afgoden mag 
hebben” vraagt ze mij per app. Chelo is een 
vrouw, die op bijzondere wijze op ons pad 
kwam. Hanneke kreeg met haar diepere 
gesprekken over het leven toen ze voor ons 
een “verlaten poesje” regelde. Inmiddels 
hebben we Nala (onze poes) al meer dan een 
jaar, en al die tijd zijn de gesprekken met Chelo 
(van de dierenbescherming) doorgegaan. 
Chelo is een lieve vrouw, zachtmoedig en 
dienstbaar met een heftig verleden, maar vol 
met liefde voor de medemensen en dieren.   
 
Ze mengt New Age met geloof in Jezus 
Christus. Wanneer ze op een dag een kaart 
voor mij wil trekken, leg ik haar uit dat ik geloof 
dat God mij al heeft uitgekozen, dat ik wandel 
met Jezus en dat ik niet van een kaart verwacht 
dat het me richting zal geven.  
 
Ze heeft veel chronische onverklaarde klachten 
en ik mag op een dag bij haar komen om voor 
haar te bidden. Wanneer ik bid, gebeurt er iets 
wonderlijks in haar lichaam. Ze voelt dat er iets 
uit wil en ook gaat, maar ze merkt dat er 
weerstand zit in haarzelf. Wanneer ik na afloop 
uitleg dat ze écht exclusief voor Jezus mag 
kiezen, en alle andere afgoden mag loslaten, 
zegt ze dat niet te begrijpen. “Fatima biedt me 
zo veel troost” zegt ze.  
 
Nadat ze meekreeg dat we een keer iemand 
doopte in de tuin gaf ze aan dat ze echt 
gedoopt wilde worden, maar haar interne 

zoektocht is nog bezig, maar we zien met haar 
uit naar dat moment! Ze ervaart spijt over 
bepaalde keuzes in haar leven en zegt dat ze 
inziet dat ze zelf ook verkeerd heeft gehandeld, 
ik leg haar vergeving uit en ook zet ze stappen.    
 
Deze week appte ze: “Kun je mij vertellen waar 
staat dat je geen beelden mag hebben en 
afgoden mag dienen in de bijbel”. Recent 
ontving ze haar eigen bijbel en ze leest! God is 
duidelijk aan het werk in haar. Zorgvuldig 
proberen we te gaan op het ritme van de 
Meester, God is in Chelo aan het werk en trekt 
haar naar zich toe. 
  
Wil je bidden voor het proces van Chelo, dat 
Jezus zich verder openbaart aan haar en dat 
ze spoedig de keuze zal maken voor Jezus 
als haar enige Redder en Verlosser? 
 
God als liefhebbende Vader  
Veel mensen hebben het beeld van God de 
Vader die staat met armen over elkaar, toe te 
kijken hoe wij als mensen falen. Dit beeld is 
veelal gevormd door de kerk en de houding van 
de aardse vaders en geestelijke leiders in de 
kerk.  
 
“Al sprak ik de talen van de mensen en die van 
engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer 
zijn dan een dreunende gong of een schelle 
cimbaal”. 1 Korintiërs 13v1. De bijbel spreekt in 
deze passage over de zinloosheid van de 
dingen wanneer ze niet in liefde gebeuren. We 
zien dat mensen hier de kerk de rug toekeren 
omdat ze veroordeeld worden om hun daden. 
Tegelijkertijd mist men het vangnet van het 
gezin, waarin je normaal gesproken toch die 
onvoorwaardelijke liefde zou moeten krijgen. 
Op hun beurt gaan mensen heel hard werken 
en goed doen, om iets af te kopen. Maar ze 
hebben niet door dat Genade een gift is en niet 
een “levenslang zwaar JUK”. Men compenseert 
in het materiële, wat ze zelf tekort zijn gekomen 
vroeger en denken dat deze manier van 
handelen hun geluk zal brengen.  
Henk sprak recent in de kerk over dat we 
onszelf mogen laten vinden door God de 
Vader.  Hij is naar ons op zoek, en verlaat de 
99 andere schapen op zoek naar dat ene 
schaap. Het was een uitnodiging om in te gaan 
op de liefdevolle stem van de Vader, die ons wil 
redden en vergeven en voor ons wil zorgen.  
 
Wil je meebidden voor Spanje, dat mensen 
de genade gaan begrijpen en inzien dat God 
ze liefheeft en ze wil redden.   
 
Wie mag invloed hebben  
op jouw levenskeuzes 
Wij mogen groepen Amerikaanse studenten 
toespreken die een semester in Sevilla 
doorbrengen voor taal en cultuur. Wij dagen ze Wie beïnvloedt jouw levenskeuzes 



verbinding en genade  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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uit om na te denken over wie er nu 
zeggenschap heeft over hun toekomst 
en waar God is in de plannen die ze 
maken voor de toekomst. Velen van hun 
lijden onder de druk van: zichzelf, 
ouders en de maatschappij. Ze stellen 
hoge doelen en hebben vaak last van 
angst en depressie. In dit semester in 
Spanje hebben ze gelegenheid om op 
adem te komen (het Spaanse ritme ligt 
lager) en ze kunnen vanuit de afstand 
met thuis beter reflecteren op zichzelf. 
We horen terug van de universiteit dat 
onze toespraak erg wordt gewaardeerd 
en dat de studenten aan het nadenken 
worden gezet.  
 
Wil je bidden voor studenten (in het 
algemeen), de uitdagingen waar zij 
voor staan zijn groot, dat ze Gods 
stem mogen verstaan en met vrede 
en vertrouwen in God de toekomst 
tegemoet mogen zien.  
 
Xtremecharacterchallenge Spanje 
Ver van de haast, stress, druk en 
afleiding, met veel tijd om na te denken, 
en een rugzak op de rug met slaapzak 
en tentje gaan mannen de challenge 
aan. XCC Spanje implementeert het 
concept van 4M uit Nederland voor 
mannen om dichter bij het hart te 
komen, om muren af te breken en neer 
te knielen bij het kruis.  
 
De fysieke challenge opent deuren naar 
hart, ziel en lichaam. Henk is onderdeel 
van het team en Senna deed als jongste 
deelnemer mee voor het eerst.  
 
Hoewel het dat weekend enorm sneeuw-
de in de Spaanse Andalusische bergen, 
was het weekend absoluut een succes. 
Dertig mannen trotseerden de winterse 
temperaturen en sneeuw en knielden bij 
het kruis neer.  
 
De bedoeling is om deze weekenden 
twee keer per jaar te gaan houden. Met 
zijn rustige karakter, kennis en ervaring 
met mannenactiviteiten en 4M in 
Nederland, wordt Henk gezien als een 
pilaar in het team. Hij geniet ervan en 
ziet tegelijkertijd een geweldige kans 
voor veel mannen in Spanje om hun 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Godsbeeld te herzien. Hij  ziet 4M als 
een middel dat God gebruikt om 
mannen in hun bestemming te helpen.  
 
Wil je meebidden voor deze ministry, 
dat het maar een krachtig middel 
mag zijn om mannen verder te 
helpen. In oktober zal het tweede 
weekend van 2024 plaatsvinden.  
 
Zomaar een greep uit de dingen die 
God hier aan het doen is. Wij zijn als 
gezin beschikbaar voor wat God met 
ons wil doen. Soms is dat moeilijk, vaak 
is het mooi en vraagt het van ons 
gehoorzaamheid, een nauwe connectie 
met de Vader, om “on track” te blijven, 
maar we zijn gezegend en de Vader 
zorgt voor ons. Dank dat je deel 
uitmaakt van onze reis.  
 
Groet en zegen,  

Vader en Zoon 

Op de knieen bij het kruis Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

De dames Knol een weekend  
zonder de mannen 

• Henk is weer naar de taalschool om 
zijn Spaans taal te verdiepen. Bid mee 
voor energie, opslagcapaciteit in het 
hoofd en voldoende tijd voor overige 
taken.  

• Célia heeft rugklachten. Wil je bidden 
dat dit over mag gaan? 

• Senna en Yaella werken hard, bid je 
voor ze dat ze bemoedigd mogen 
worden in de resultaten?  

• Hanneke vond de winter wat lastig, 
miste de innerlijke vreugde, inmiddels 
gaat het beter. Bid dat ze steeds 
herkent welke taken ze mag oppakken 
en wat ze mag laten. 

• Er zijn wat wisselingen binnen ons 
thuisfrontteam en er is ruimte voor 
nieuwe mensen. Wil je bidden dat God 
het team aanvult?  

Vrouwengroep Palomares blijft groeien 

Gebedsverzoeken  

4M Xtreme character Challenge Spanje. 
getuigenissen worden gedeeld. 
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